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Egel scharrelt door het bos. 
Hij zoekt een plek voor zijn eerste 
winterslaap ooit. 
Maanden zonder praten. 
Zonder eten. 
Zonder vrienden. 
Saai, maar zo gaat dat bij egels.  
Bij de Zandafgraving duwt hij zijn snuit tegen 
een stapel hout. 
Een tak rolt naar beneden. 
Hier is het te gevaarlijk. 
Die stapel bladeren verderop dan?
Veel te nat. 
Dat mos daar? 
Veel te koud. 
Dan ziet hij een mooi bergje verse zwarte aarde. 
Hij stopt zijn snuit erin. 
Niet te koud, niet te nat en niet gevaarlijk. En 
het allerfijnst... hier kan hij de andere dieren nog 
horen. 
Egel sleept wat droge bladeren naar de top van 
de berg en gaat eronder liggen. 
Als hij bijna slaapt, klinkt er onder hem gebonk. 
Egel schiet overeind.
Wat gebeurt er?
Inbrekers? 
Hij krijgt een duw tegen zijn onderkant. 

Een huis voor twee
De berg onder hem begint te groeien. 
Snel rolt hij zich op tot een stekelige bal. 
Weer krijgt hij een por en wipt hij omhoog. 
En nog een keer. 
De berg blijft maar groeien, net zolang tot Egel 
eraf rolt. 
Kwaad kijkt hij naar het topje van de berg. 
Bovenaan steekt een bleke, spitse snuit uit de 
aarde. 
‘Hallo, daar beneden,’ roept het dier. ‘Ik ben het, 
Mol.’
‘Wat doe jij in mijn bed?’ roept Egel. 
‘Jouw bed?’ vraagt Mol. ‘Mijn huis, bedoel je. 
Helemaal zelf gegraven.’ 
‘Niks ervan!’ roept Egel. ‘Mijn bed. Helemaal zelf 
gevonden. Niet te nat, niet te koud en niet te 
stil.’ 
‘Houd jij er ook niet van om alleen te zijn?’ 
vraagt Mol.
‘Niet echt,’ zegt Egel. 
‘Of om het koud te hebben?’ vraagt Mol door.
‘Vreselijk,’ zegt Egel.
‘Of te nat?’
Egel schudt zijn kop. 
‘Geweldig!’ roept Mol. ‘Dan bouw ik hier een huis 
en een bed, groot genoeg voor ons samen.’


